
In de week gelegd 06-26, 08-02-2026, Tussen muren   
Jesaja 58, 7-10; I Korintiërs 2, 1-5; Matteüs 5, 13-16 
 

In het TV programma de Geknipte gast  van 31 januari dit jaar, 
vertelde muzikant en componist Erik de Jong, alias Spinvis, 
dat vrijheid zich manifesteert binnen een contekst: Vrijheid 
bestaat tussen muren. Frappant dat Nederlands Dagblad 
hetzelfde weekend verhaalt over de Franse oud-president 
Sarkozy. Hij leerde knielen en bidden in  zijn cel. Tot zijn eigen 
verbazing ging deze niet religieuze man in zijn eenzaamheid, 

binnen de muren dus, door de knieën voor God. De  justitiepastor ter plekke vertelde de 
gevallen oud-president over de liefde die hij als pastor, uitgerekend op deze plek in de 
meest duistere situaties ervaart. Het is noodzakelijk om door het donker heen te gaan en 
juist daar het licht te ontdekken.  
 
In de eerste lezing meent Jesaja dat vasten inhoudt dat wij ons brood delen met wie 
honger heeft. Wanneer je deelt van je overvloed, breekt uw licht door en groeien uw 
wonden spoedig dicht. Wij worden daar beter van. Wie van ons hongerde nooit naar 
uitkomst, naar licht in het duister? Weet dan, zegt Jesaja, wanneer u licht biedt, uw 
geluk vóór u uitgaat en de glorie van de Heer de stoet sluit. Licht omringt ons.  
 
De spanning zoals de oud-president die ervoer, vormde ook bekend gezelschap voor 
Paulus. Toen hij in Korinthe de blijde boodschap verkondigde, voelde hij zich zwak, 
nerveus en angstig. Hij liep tegen muren op. Wanneer zijn getuigenis toen geloofwaardig 
overkwam, zegt hij, was dat niet aan hem te danken maar aan de kracht van Gods Geest, 
die met haar licht tussen muren, het hart van mensen bereikt. 
 
Jezus spreekt vandaag tot zijn leerlingen en tot íeder die tussen muren zit. Jullie zijn het 
zout der aarde, smaakmakers! Daar moet je wel aan werken, want als het zout zijn 
kracht verliest, wordt het weggeworpen. Jezus vraagt ons ‘licht’ te maken op onze weg, 
want het donker veroorzaakt angst en onzekerheid. Zet dat licht op een standaard, zegt 
hij en maak groot licht, zodat ieder in duisternis het ziet en 
redding vindt. Dan leert men tussen muren uit te zien naar licht 
en wordt de smaak voor vrijheid geboren. Daar vinden we 
genezing en ontdekken we de weg van de Heer. Sarkozy wil nu 
naar Lourdes om daar samen met zieken en wanhopigen, licht 
in het duister te ontdekken.  
 
 

 


